


Niet geboren in het verkeerde lichaam, 

(met dat lichaam zit het wel goed ;-). maar 

wel in het verkeerde land. Zo vrij als hij is 

groot geworden in de Achterhoek, 

zo graag had hij zijn wieg en zijn roots 

gehad in The United States of America.
 
Tijdens het melken van de koeien en 
het verzamelen van stront droomt Barry 
Bubblicious van een carrière in de 
showbusiness. En zeg nou zelf, als u niet 
beter zou weten zou u hem toch direct 
zien als een grote Amerikaanse ster?
En vragen wij niet veel van uw
               verbeeldingskracht als u hem zich 
                    voorstelt met hordes gillende 
                  vrouwen achter hem aan? Toch?

                    Barry is breed inzetbaar. 
                   Hij maakt graag vrienden en 
                  waar hij komt is het feest. 
Hij zingt accentloos nummers 
uit de jaren 80 en 90 en heeft graag 
interactie met zijn publiek door middel 
van spelletjes en opdrachten.

Voor Barry geen uitsluitend ‘witte 
kleedkamer, alleen de blauwe M&M’s of 
een krat bronwater uit Frankrijk’.
Slechts met een pakje kauwgom
in de bezemkast is hij tevreden.
 
Als je haar maar goed zit! 


